
Hans van der Meulen Onze Vader 8 maart 2026 
Evangelische kerk Jefta  blad 1/5 

Onze Vader 

 

Wij komen als gemeente al veertig jaar lang, elke zondag bij elkaar. Volgende 

week vieren we dat, dat weet je. En als we samenkomen, dan zijn er denk 

verschillende redenen waarom we dat fijn vinden. Je weet het eigenlijk zelf het 

beste.  

 

Waarom kom je naar de dienst?  

Uit gewoonte? Uit verveling? Uit angst misschien, om niet in de hemel te komen? 

Uit plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel? Om iets te leren? Om 

mensen/vrienden te ontmoeten? Om iets te leren vanuit de Bijbel? Om rust te 

vinden? Om de aanwezigheid van God te ervaren? Om Hem te aanbidden met 

mijn stem? Om te bidden? Om gebed te ontvangen, voorbede te vragen? Om 

anderen te bemoedigen? Om je kinderen iets van geloof mee te geven? Om 

kracht te ontvangen van de Heer? 

 

Maak je geen zorgen. Ik ga hier niet motivaties van een waarde-oordeel 

voorzien. Er zijn gewoon vele redenen waarom mensen naar de kerk gaan!  

 

Er zijn natuurlijk vele kerken, veel verschillende smaken, je het katholieken, 

protestanten, je hebt de oosters orthodoxe kerken, de evangelische kerken, 

pinksterkerken enz. In alle tradities vind je een paar elementen die er eigenlijk 

altijd wel zijn. In alle tradities wordt er -gebeden, -gezongen en -gepreekt.  

 

Vandaag gaan we stilstaan bij een belangrijk gebed, bij het Onze Vader. Dat is 

het gebed, dat Jezus ons geleerd heeft. Als je evangeliën leest dan zie en hoor je 

Jezus maar een paar keer bidden. Er zijn twee grote gebeden en een paar korte 

gebeden. De grote gebeden zijn:  ‘het hogepriesterlijk gebed’ uit Johannes 17 – 

daar hebben we de vorige keer dat ik sprak, een stuk uit gelezen. En het andere 

grote gebed is het ‘Onze Vader’. 

 

De kleinere gebeden hebben veelal te maken met het lijden van Jezus, daar ga ik 

op Goede Vrijdag over spreken.  

 

Vorige keer zijn we geëindigd met dit gebed van Jezus: 

Johannes 17 

20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij 

geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen 

zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 22Ik heb hen 

laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals 

Wij: 23Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld 

begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. 

 

Jezus bidt hier, op het eind van zijn leven op aarde, voor jou en mij. Hij bidt dat 

we één zijn met de Vader en met Jezus (laat hen zo ook in Ons zijn).  
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Die eenheid is belangrijk en noodzakelijk, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt 

gezonden. En dan bidt Jezus vervolgens dat jij en ik ook één zijn met elkaar, 

‘opdat zij één zijn zoals Wij’. Het is een gebed om eenheid met God (verticaal) 

en om eenheid met elkaar (horizontaal).  

Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt 

gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. 

 

Eenheid is geen bijzaak, eenheid is de reden dat Jezus naar de aarde is gekomen 

(daarom gaat Hij uiteindelijk aan het kruis).  

 

Ik gebruik even wat andere woorden om het wat minder abstract te maken: 

Het gaat over verbinding met God, verbinding met elkaar, opdat de wereld 

gelooft dat U Mij hebt gezonden. 

Het gaat over vrede met God, vrede met elkaar, opdat de wereld gelooft dat U 

Mij hebt gezonden. 

Het gaat over liefde van/voor God, liefde van/voor elkaar, opdat de wereld 

gelooft dat U Mij hebt gezonden. 

 

Eenheid/verbinding/vrede/liefde is noodzakelijk, opdat de wereld gelooft dat U 

Mij hebt gezonden. Zonder eenheid met God en zonder eenheid met elkaar, 

maken we het de wereld heel moeilijk (zo niet onmogelijk)  om te geloven dat 

Jezus door God gezonden is. 

 

Onze krachtigste evangelisatie is: eenheid met God, eenheid met elkaar en van 

daaruit eenheid met de wereld (met de mensen die Hem nog niet kennen).  

 

Dit gebed van Jezus, dat Hij bidt vlak voor zijn sterven, legt uit waarom Hij 

gekomen is. Het legt de diepste motivatie van God uit. Die motivatie is liefde. 

Liefde voor mensen, mensen die hem al kennen én liefde voor mensen die Hem 

nog niet kennen.  

 

Eenheid is een hoofdzaak, eenheid is het doel.  

 

We staan even stil bij dit prachtige gebed, omdat het ons helpt om het ‘Onze 

Vader’ te begrijpen. Het Onze Vader is door twee evangelisten opgetekend, door 

Lucas en Matteus. Het is onmiskenbaar hetzelfde gebed, maar er zijn verschillen. 

Wij lezen vandaag uit Matteus.  

 

Matteus 6 

9Bid daarom als volgt: 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

10laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
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11Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

12Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

13En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

[Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen.] 

 

De meesten van ons kennen dit gebed zo goed, dat de woorden misschien niet 

meer zo doordringen. Dat is begrijpelijk. Ik heb daar ook last van, maar ik ben 

van de week toch ook opnieuw gegrepen door dit gebed.  

 

Onze Vader in de hemel 

Let op de woorden ‘Onze Vader’.  

Jezus zegt hiermee, God is niet alleen mijn Vader, hij is ook jouw Vader. Dat is 

groot. Jezus bevestigt onze identiteit, als kinderen van God. We bidden dit 

gebed, niet als een vreemdeling, maar als iemand die bij Gods familie hoort.  

 

Laat Uw naam geheiligd worden 

 

In de Bijbel heeft iemands naam vaak met iemands identiteit en karakter te 

maken. Deze zin heeft te maken met het zichtbaar worden van Gods karakter.  

Het is geen gebed dat God heilig wordt, want dat is Hij al. Het is een gebed dat 

zijn heiligheid, zijn heelheid, zijn karakter, zichtbaar wordt.   

Jezus bidt dus: laat zichtbaar worden wie U werkelijk bent. 

En we weten natuurlijk, Jezus heeft ons de Vader leren kennen. Als we bidden 

‘laat Uw naam worden geheiligd’ dan bidden we dat door ons heen, Gods liefde, 

zijn karakter zichtbaar mag worden.  

 

10laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

 

Het is belangrijk dat dit gaat over het ‘hier en nu’. Het is geen passief afwachten. 

Het hele gebed is een oproep tot deelname. Als ‘kinderen van God’, als mensen 

die kunnen zeggen ‘Onze vader’, als mensen die hun identiteit kennen, worden 

we opgeroepen om te leven volgens de identiteit.  Wij mogen, net als Jezus, 

leven volgens de waarden van Zijn koninkrijk.  

 

We bidden dus zoiets als: 

Laat uw liefde zichtbaar worden door ons heen.  
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11Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

 

Eén van de belangrijkste zorgen die we als mensen hebben, zijn de zorgen over 

ons voedsel voor morgen. 

Dit is een gebed van vertrouwen. Een gebed van overgave. 

Ik geloof, Heer dat U mij vandaag geeft, wat ik vandaag nodig heb. 

Dit gaat verder dan alleen voedsel. Dit gaat over troost, over nabijheid, over 

hoop. Op elk terrein geeft de Heer wat we nodig hebben.  

 

12Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

 

Dit vers gaat over ontvangen en doorgeven. Die twee gaan altijd hand in hand. 

Het gaat over vergeving ontvangen en om vergeving doorgeven.  

Als jij de ander kunt vergeven, betekent het dat jij Gods vergeving ontvangen 

hebt. Als jij de ander niet kunt vergeven, betekent het dat je moeite hebt om zelf 

Gods vergeving te ontvangen.  

Wanneer je ontdekt dat je geliefd bent, verandert je hart. 
Dan kun je anderen anders zien. 
De uitnodiging in dit gebed gaat dus twee kanten op.  

We worden uitgenodigd om te leven vanuit de zekerheid dat God onze schulden 

vergeeft. En we worden uitgenodigd om te vergeven, wie ons iets schuldig zijn.  

 

13En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

 

Dit vers klinkt misschien een beetje verwarrend. Alsof God ons in beproeving zou 

leiden. 

 

Jakobus 1 

13 Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ 

Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets 

slechts in verleiding kan worden gebracht. 

 

Het is vooral een hele eerlijke erkenning dat er beproevingen en verleidingen in 

ons leven zijn. We komen voortdurend in situaties die ons op de proef stellen en 

ons uitdagen. We komen in situaties waarin we uitgedaagd worden om te 

reageren vanuit angst, vanuit wraakzucht, vanuit macht of vanuit frustratie.  

We komen bijvoorbeeld in situaties waarin we verleid worden om niet te 

vergeven…. 

 

13En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 
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De tweede regel helpt ons om de eerste te begrijpen. 

Vader op momenten van beproeving en verleiding in mijn leven, wilt u me kracht 

geven om te reageren vanuit eenheid met u. Wilt u me helpen om te reageren 

vanuit de voorziening van U. Dit gaat weer over ontvangen en doorgeven.  

Als we van God ontvangen, verandert ons hart! 

 

[Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen.] 

 

Deze regels ontbreken in de oudste handschriften en men veronderstelt dat ze 

later zijn ingevoegd.  

Maar het is een prachtige afsluiting van een prachtig gebed. 

Het is een lofprijzing 

Vader, uiteindelijk behoort alles U toe — het koningschap, de macht en de 

majesteit. Uw liefde is de werkelijkheid die blijft, vandaag en tot in eeuwigheid. 

 

AMEN 


